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1 EXT. TUIN VAN ERIK   OCHTEND 
 
De tuin van ERIK (50+) ligt er vredig bij. De bloesem komt 
uit. De bloemen zijn bedekt met douw. Het vijvertje sprankelt. 
De ochtendzon streelt over het tafereel. PETER, een ielige man 
gekleed in een wielrenpak inclusief helm, ademt diep in. Naast 
hem staat een fiets met volle fietstassen. 
 
ERIK klikt de kliksluiting van zijn rugzak dicht voor zijn 
borst. Hij klikt de sluitingen van zijn fietstassen dicht. Hij 
snoert een uitklaptent en slaapzak aan zijn bagagedrager met 
een snelbinder. ERIK schuift zijn waterfles in de 
waterfleshouder op de fietsstang. Hij klikt, voor de 
zekerheid, de dynamo op het voorwiel.  
 
ERIK recht zijn rug en kijkt trots, met zijn handen in zijn 
zij, naar zijn bepakte fiets. ERIK stapt op zijn fiets. 
 
2. EXT. STRAAT HET DORP UIT  OCHTEND 
 
ERIK fietst het dorp uit. Een VROUW (36) laat haar hond uit. 
Ze kijkt ERIK sikkeneurig na. 
 
3. EXT. STRAAT LANGS EEN WEILAND OCHTEND 
 
ERIK fietst de wereld tegemoet. De wind suist langs zijn 
fietshelm. Het ongemaaide gras streelt langs zijn kuiten. 
 
4. EXT. EEN T-SPLITSING  DAG 
 
ERIK eet een banaan naast zijn fiets. ERIK heeft de banaan op. 
Hij weet niet waar hij de schil moet laten. ERIK kijkt om zich 
heen. Hij laat de banaanschil voorzichtig vallen, kijkt nog 
eens om zich heen. En stapt vluchtig op zijn fiet. 
 
5. EXT. WEG LANGS HET WATER  DAG 
 
ERIK fietst met vrolijke tred langs het water. Hij kijkt uit 
over de leegte. Speurt naar dieren en insecten. Geen mens te 
bekennen. ERIK hoort iets zoemen. Nee, bulderen. 
 
Er rijdt hem een trekker tegemoet. Bijna breder dan de weg. 
ERIK kijkt verschrikt naar beide kanten van de weg. Aan de ene 



kant het water. Aan de andere kant gras. Maar daarvoor moet 
hij voor de trekker langs. ERIK waagt het op de waterkant. 
 
PETER’s voorwiel glijdt het water in. Hij springt nog net van 
de fiets en houdt het achterwiel - en de fietstassen - boven 
water. De trekker nadert vervaarlijk. ERIK trekt de fiets het 
water uit. De trekker komt knorrend tot stilstand. 
 
De CHAUFFEUR (??) opent de deur van zijn cabine. Hij rolt een 
shaggie. ERIK worstelt met zijn fiets. 
 
   

CHAUFFEUR 
 Gaat ie meneertje? 
 
  ERIK 
 Ja! Jahoor. Het gaat. Het lukt. Dankuwel. 
  
ERIK trekt de fiets aan de snelbinders naar zich toe. De 
slaapzak schiet los en valt in het water. De chauffeur steekt 
zijn shaggie op.  
 
  ERIK 
 Is het hier eenrichtingsverkeer? 
 
  CHAUFFEUR 
 Een weg gaat altijd twee kanten op. 
 
ERIK sleept zijn fiets de weg op. Hij kijkt verloren naar zijn 
dobberende slaapzak. ERIK zucht en kijkt de CHAUFFEUR 
vastberaden aan. 
 
  ERIK 

Ik ga naar de overkant. 
 

CHAUFFEUR 
Dat lijkt me een goeie. 

 
ERIK kruist haastig de weg. De CHAFFEUR trekt zijn deur weer 
dicht en ronkt ervandoor. 
 
ERIK blijft beduusd achter. Hij checkt of zijn fietstassen 
droog zijn. Dat zijn ze. ERIK kijkt verdrietig naar de 
slaapzak in het water. Hij stapt op zijn fiets. 



 
6. EXT. WEG/FIETSPAD DAG 
 
ERIK fietst, somberder dan eerst. Ook de lucht is grauwer.  
 
7. EXT. ZO’N PICKNICKTAFEL LANGS DE WEG DAG 
 
ERIK eet een boterham aan een picknicktafel langs de weg. Vijf 
meter van ERIK af staat een HARDLOPER (26). De HARDLOPER en 
ERIK kijken elkaar aan. ERIK eet zijn boterham op. De 
HARDLOPER jogt op zijn plaats. ERIK staat op. Hij loopt naar 
zijn fiets en stapt op. De HARDLOPER loopt naar de tafel en 
stretcht. ERIK fietst weg. 
 
8. EXT. WEG TUSSEN WEILANDEN AVONDSCHEMER 
 
ERIK fietst tussen weilanden. Alleen. Een tijdje.  
 
In de verte is een bocht en een bosje te zien. In de bocht 
staan figuren. Nu nog ver weg. Steeds dichterbij. ERIK fietst 
door, vertraagt, met een bezorgde blik op zijn gezicht. 
 
9. EXT. BOCHT VAN DE WEG   AVONDSCHEMER 
 
De bocht nadert. In de bocht staan drie stuks SCOOTERTUIG (16, 
17, 18). Ze roken filtersigaretten en drinken goedkoop bier. 
Er staan twee scooters. 
 
ERIK fietst sneller naarmate hij de bocht nadert. Het 
SCOOTERTUIG kijkt hem met vernauwde ogen aan. ERIK kijkt 
bezorgd terug. Het SCOOTERTUIG hoest overdreven, één van hen 
roggelt. ERIK neemt de bocht. Het SCOOTERTUIG tuft naar PETER. 
Ze kijken elkaar aan. Ze kijken naar PETER. 
 
10. EXT. NA DE BOCHT   AVONDSCHEMER 
 
ERIK fietst nog iets sneller. Het SCOOTERTUIG nu achter hem. 
Steeds verder achter hem. De lichten van de scooters knipperen 
aan. Ze ronken de weg op. ERIK fietst nog iets harder. 
 
Het SCOOTERTUIG nadert. Ze halen ERIK grijnzend in. De scooter 
met het oudste SCOOTERTUIG rijdt voor ERIK en vertraagd iets. 
De scooter met het jongere SCOOTERTUIG rijdt naast PETER. Het 
SCOOTERTUIG achterop maakt een plotse beweging naar PETER. 



ERIK schrikt en dondert de berm in. Het SCOOTERTUIG trekt 
schaterend op.  
 
11. EXT. IN DE SLOOT  AVOND 
 
ERIK ligt in de sloot. Met moeite houdt hij de fietstassen 
bovenwater. Hij gespt de fietstassen los. De fiets verdwijnt 
onder water. ERIK werpt de fietstasen op de berm. Hij klimt 
uit het water, blijft even naast de tassen liggen. 
 
ERIK komt kermend overeind. Hij pakt de fietstassen en de 
uitklaptent op. En gaat op zoek naar een plek om te 
overnachten. 
 
12. EXT. BOMEN IN EEN WEILAND NACHT 
 
ERIK klapt zijn tentje uit tussen bomen in. Hij stopt de 
fietstassen in het tentje.  
 
ERIK poetst zijn tanden naast het tentje. Hij spuugt. Kijkt 
nog eenmaal naar de lucht. Hij kruipt zijn tentje in. ERIK 
krult zich om de fietstassen. Bibberend valt hij in slaap. 
 
13. EXT. WEG TUSSEN WEILANDEN DAG 
 
ERIK loopt met de fietstassen op zijn rug tussen weilanden 
door. Zijn omgeving straalt. En hij, na een tijdje, ook. 
 
14. EXT. HEK LANGS DE WEG  DAG 
 
ERIK plast over prikkeldraad. Hij tuurt over de wereld voor 
zich. Dieren grazend in de weilanden. In de verte een trekker 
op het land. Nog veel verder een stad. Op het paaltje van het 
hek ligt een paasei. 
 
15. EXT. HEKPAAL    DAG 
 
Er ligt een paaseitje op een hekpaal. ERIK bekijkt het van 
dichtbij. Het folie glanst. ERIK plukt het paaseitje van de 
paal. Hij opent het paaseitje voorzichtig. Hij stopt het in 
zijn mond. En het folie in zijn zak. 
 
16. EXT. LANGS DE SNELWEG  DAG 
 



ERIK loopt met zijn fietstassen langs een snelweg. Af en toe 
raast hem een auto voorbij. De fietstassen wegen met elke stap 
meer. Het regent. 
 
17. EXT. ONDER EEN BRUG   DAG 
 
ERIK schuilt met zijn fietstassen onder een brug. Aan de 
overkant, ook onder de brug, staat een BEZORGJONGEN (25). De 
BEZORGJONGEN draait een jointje. Hij kijkt met opgetrokken 
wenkbrauw naar PETER. ERIK klikt de kliksluiting voor zijn 
borstkas los. 
 
  ERIK 
 Ik moet nog maar een stukje 
(stilte) 
 Zal je net zien.. 
 
ERIK gebaart naar het weer. De BEZORGJONGEN knikt.  
 
  ERIK 
 Jij zal ook wel balen. 
 Natte kleren. 
 Koud eten. 
 
De BEZORGJONGEN flapt zijn bezorgtas open. Deze is leeg. ERIK 
knikt. De BEZORGJONGEN likt zijn jointje dicht. Tikt hem aan 
en steekt hem aan. 
 
  ERIK 
 Dankjewel. 
 
De BEZORGJONGEN kijkt ERIK vragend aan. 
 
  ERIK 
 Dat je nog werkt. Niet-(alleen de zorg) 
 
  BEZORGJONGEN 
 Moet gewoon huur betalen. 
 
  ERIK 
 Ahja, dat is, ja. 
 Studeer je? 
 
De BEZORGJONGEN schudt zijn hoofd. 



 
  ERIK 
 Ik heb gestudeerd. 
 
De BEZORGJONGEN knikt 1 keer. 
 
  ERIK 
 Nog nooit eten bezorgd, haha. 
 
De BEZORGJONGEN glimlacht. 
 
  ERIK 

Hoe lang denk je nog? 
 
De BEZORGJONGEN haalt zijn schouders op. ERIK tuurt naar de 
lucht. 
 
  ERIK 
 Oh het wordt al minder. 
(stilte) 
 Ohnee. 
(stilte) 
 Ach het is maar water. 
 
ERIK trekt zijn tas strak op zijn schouder. Hij klikt de 
kliksluiting voor zijn borstkas dicht. Hij tilt met zichtbare 
inspanning zijn fietstassen op. De BEZORGJONGEN kijkt bezorgd 
naar PETER. Hij neemt een diepe hijs van zijn joint.  
 
  BEZORGJONGEN 
 Waarheen? 
 
ERIK kijkt verbaasd op. 
 
18. EXT. EEN STADSSTRAAT  DAG 
 
ERIK zit met zijn fietstassen achterop bij de BEZORGJONGEN. 
Hij knippert blij naar de wereld om hem heen. Af en toe wuift 
er een rookpluim uit de mond van de BEZORGJONGEN. 
 
19. EXT. EEN WOONWIJK MET FLATS  DAG 
 
ERIK loopt met gemoedelijke tred door een woonwijk. Zijn 
fietstassen voelen licht met het einde in zicht. ERIK checkt 



de huisnummers. Hij stopt bij een deur. De gordijnen in het 
raam ernaast zijn dicht. 
 
ERIK zet zijn fietstassen neer. Hij pakt uit op de deurmat. 
Brood, appels, een stuk quiche, bakjes met soep, bakjes met 
curry, potten broodbeleg. ERIK kijkt trots naar het 
ongekrenkte eten. Hij belt aan. 
 
ERIK neemt anderhalve meter afstand van de deur. Zijn MOEDER 
(70+) doet open. Ze zwaaien naar elkaar. ERIK blaast een kus. 
Zijn MOEDER neemt de boodschappen mee naar binnen.  
 
MOEDER komt terug met twee kopjes thee. Ze zet er een op de 
deurmat en neemt anderhalve meter afstand. ERIK pakt het kopje 
op en zet een paar stappen terug. Ze drinken samen thee. ERIK 
kijkt naar de weg achter zich met een gevoel van overwinning 
en het besef dat hij terug naar huis moet. 
 
 

Eind. 
 
  


